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Jezus treedt de pers alleen; toen en straks 

Lezen: Jesaja 63:1-6; Openbaring 19:11-16 

Geweld, strijd en wraak zijn meestal niet de eerste woorden waar we aan denken als het 
gaat over de Heere Jezus en over het christelijk geloof. Toch geeft juist Christus’ lijden alle 
reden om de betekenis van deze woorden onder ogen te zien. 

Jesaja 63 
We zijn in dit Bijbelgedeelte getuige van de intocht van een Overwinnaar. Iemand die een zware 
strijd heeft gestreden en als machtige Held terugkeert naar Zijn volk. 
Moet je zien hoe Hij eruitziet! Zijn kleren zitten helemaal onder het bloed (vs.1a). Het moet een 
heftig gevecht geweest zijn, waar Hij uitkomt. Hij komt uit de richting van Edom, waar de 
aartsvijanden wonen. Blijkbaar heeft Hij hen verslagen. 
Indrukwekkend is hoe Hij er zelfs na de strijd nog uitziet (vs. 1b). Wie kan nu zoiets geweldigs doen 
en dan zo terugkeren van de strijd? Wie kan zo overwinnen? 

‘Ik ben het, Die spreek in gerechtigheid, Die machtig ben om te verlossen.’ Wie is dit? Het is God de 
HEERE, Israëls Verlosser, Die zegt: ‘Ik ben machtig om te verlossen.’ Dat heeft God beloofd. Hij zal 
Zijn volk verlossen van hun zonden en van hun vijanden. In de geschiedenis van het volk Israël heeft 
Hij dat ook meer dan eens laten zien: Hij verlost uit Egypte op de beloofde tijd, en uit Babel op de 
beloofde tijd. 
Vanuit het Nieuwe Testament zien we in deze gestalte de Heere Jezus Christus. Hij is de Verlosser van 
Zijn Kerk. Hij zegt het: ‘Ik spreek in gerechtigheid.’ Dat betekent: Ik houd Mijn belofte. Wat Ik 
eenmaal gesproken heb, zal Ik ook doen, vertrouw daar maar op. 

Hier wordt Hij getekend als de Overwinnaar. Er wordt gevraagd waarom Hij er zo uitziet (vs. 2). 
Ontluisterend, verbazingwekkend en machtig is Zijn antwoord: ‘Ik heb de pers alleen getreden, er 
was niemand uit de volken met Mij’ (vs.3a). 
De Heere Jezus heeft de wijnpers getreden van de gramschap van de toorn van God (vs. 3b). 
Het zijn heftige woorden die we hier lezen. Allerlei beelden van geweld, strijd en wraak komen ons 
voor de ogen, maar dit zijn woorden van Hem, Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Van Hem, 
Die Vredevorst genoemd wordt, en dan zulke woorden … 

Toch hoort dit ook thuis in de lijdenstijd. Het gaat schuil achter die fragiel ogende Man van smarten. 
Hij die Zijn aangezicht gaf om te slaan en te bespugen. Hij die bezweek onder de last van de kruisbalk. 
We zien hier de eerste belofte die we in de Bijbel lezen in vervulling gaan, de moederbelofte uit 
Genesis 3:15: ’Ik zal vijandschap teweegbrengen, tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslachten 
en haar Nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.’ 
Christus treedt de wijnpers van de toorn van God, waarin al de vijanden van Christus en Zijn Kerk zijn 
geworpen. De duivel, de mensenmoordenaar, van het begin af voorop. Hij ligt onder in de wijnpers. 
De kop van de oude slang kraakt, door Jezus’ lijden en strijd. Hij wordt vermorzeld. Juist ook in de 
lijdensweken worden we hierbij bepaald. 
Het zijn indringende woorden en gedachten, maar ze zijn ook bemoedigend en troostrijk! Jezus heeft 
de vijand vertrapt. Hij is Overwinnaar. Dat horen we, als het Goede Vrijdag en Pasen is.  

  



Ook lezen we in Jesaja 63 waarom deze strijd gevoerd werd: ‘Want de dag van de wraak was in Mijn 
hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen’ (vs.4). Jezus heeft gestreden, vanuit liefde voor 
zondaren, om hen te redden. Hij heeft uit heilige ijver en verontwaardiging gevochten tegen de Satan 
en zijn listen en machten, en is als Overwinnaar uit de strijd gekomen! 
Iets van deze verborgen kant van Christus’ werk in Zijn lijden, sterven en opstanding, lees je ook in 
Kol. 2:15: ‘Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en 
daardoor over hen getriomfeerd.’ 
Anders gezegd: Jezus’ lijden en sterven is niet alleen priesterlijk van aard, maar ook koninklijk. Niet 
alleen verzoening door voldoening – hoewel dat de harde kern blijft – maar ook verlossing door 
overwinning. 

Jezus treedt de pers alleen. Ja, helemaal alleen ging Hij die diepe weg. ‘Er was niemand van de volken 
met Mij (…). Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die 
ondersteunde’ (vs.5a). 
Zo is het gegaan, lezen we in het Evangelie. ‘U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen’ (Mat. 
26:31). Juist toen Jezus de wijnpers betrad (Gethsémané betekent letterlijk wijnpers), konden de 
discipelen niet eens één uur waken. Uiteindelijk vluchtten ze allemaal. Jezus trok alleen op de vijand 
aan. Toen Hij in het gebed worstelde in het stof van de aarde van Gethsémané, toen Hij hing aan het 
vloekhout, toen Hij onder leek te gaan in de dood, en toen Hij alleen in het graf lag. Geen mens kon 
Hem in die weg helpen of bijstaan. 

Openbaring 19 
Maar met Pasen zingen we het: ‘Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Hij overwon, die sterke Held.’ 
Toen kwam Jezus als Overwinnaar uit de strijd, en eenmaal verschijnt Hij weer zo. In Openbaring 19 
komt het beeld uit Jesaja 63 terug. Dan komt Jezus zittend op een wit paard (vs.11). Hij is Dezelfde, 
als Die we zagen komen uit Edom. 
Op de jongste dag zal Jezus nog een keer de wijnpers van Gods toorn en gramschap treden. Zo 
belijden we elke zondag met de apostolische geloofsbelijdenis: ‘Hij komt om te oordelen.’  
Alle vijanden van Christus en Zijn Kerk zullen dan vertreden worden. Ze ondergaan hetzelfde lot als 
hun leider, de oude slang. 
Jezus treedt ook dan de pers; Hij is immers de Overwinnaar, waardoor Hij alle macht heeft in de 
hemel en op aarde. Zijn Naam is ‘Koning der koningen en Heere der heren’ (vs.16). 
Dan zal Hij Zijn werk voltooien. De volle verlossing wordt dan het deel van Zijn Kerk. 

Zo belijden we het ook met artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: ‘Daarom is de 
gedachtenis van dit oordeel met recht schrikwekkend en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en 
zeer wenselijk en troostrijk voor de vromen en uitverkorenen. Omdat dan hun volle verlossing 
volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten van de arbeid en van de moeite, die 
zij zullen gedragen hebben. En zij zullen de verschrikkelijke wraak zien, die God tegen de goddelozen 
doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld.’ 
Indringende woorden en gedachten, die de vraag oproepen hoe het er met jou voorstaat. Word je 
straks zelf in de pers getreden of trad Christus de pers ook voor jou? 

Jezus trad en treedt de pers alleen; toen en straks. Zijn werk is volbracht, maar wacht nog op Zijn 
voltooiing. Dan zullen we Hem de pers ten laatste zien treden. 
Gods Kerk en kinderen belijden: ‘Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om 
ten volle te genieten de beloften van God, in Jezus Christus onze Heere’ (NGB art. 37). Wat een 
machtig vooruitzicht! 

Vragen: 

1. Wat is je eerste reactie op de indringende beelden die in deze Bijbelgedeelten gebruikt 
worden? 

2. Welke rol speelt deze kant van het werk van Christus in jouw geloofsleven? Als dit een kleine 
rol is, hoe zou dat dan kunnen komen? 

3. Hoe leef jij toe naar de dag waarop de ‘volle verlossing volbracht zal worden’ (NGB art. 37)? 


