Podcast 8 — Mijn Heere en mijn God

Het is niet echt een compliment als iemand tegen je zegt dat je een ongelovige
Thomas bent. Die uitdrukking betekent immers dat je iemand bent die nooit iets
gelooft en altijd overal vraagtekens bij zet. De discipel Thomas is degene naar
wie deze uitdrukking terugwijst. En het is waar, hij was best wel wat negatief
ingesteld en maakte zich snel zorgen. Maar ongelovig? Naar mijn mening doen
we Thomas met deze uitdrukking echt oneer aan.

De eerste keer dat we Thomas tegenkomen in het Evangelie van Johannes, is bij
de geschiedenis van Lazarus. De Heere Jezus heeft net gehoord dat Zijn vriend
Lazarus uit Bethanié ziek is. Toch zegt Hij pas na twee dagen: ‘Laten we naar
Judea gaan.’ De discipelen reageren geschokt: ‘Rabbi, de Joden hebben U
onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat U daar weer heen?’ Ze vinden het
veel te gevaarlijk om nu naar Bethanié in Judea te gaan. En dan neemt Thomas
het woord en zegt tegen zijn medediscipelen: ‘Laten ook wij gaan om met Hem te
sterven.’ In deze reactie hoor je het sombere, wat negatieve karakter van
Thomas. Hij ziet de toekomst somber in en is ervan overtuigd dat als Jezus nu
naar Bethanié gaat, Hij Zijn dood tegemoet loopt. Toch hoor je hier ook iets
anders, namelijk de grote toewijding van Thomas aan de Heere Jezus. Je proeft
hier dat Thomas niet zonder Jezus wil leven. Als Jezus dan Zijn dood tegemoet
gaat, dan is Thomas bereid mét Hem te sterven. Eigenlijk zegt hij tegen zijn
medediscipelen: ‘Vrienden, laten we gaan en sterven. Het is beter te sterven en
met Christus te zijn, dan zonder Hem achter te blijven! Dat Thomas de woorden
met veel overtuigingskracht heeft gezegd, blijkt uit de reactie van de andere
discipelen: ze gaan allemaal met de Heere Jezus mee naar Bethanié.

De grote liefde van Thomas voor de Heere Jezus komen we ook tegen tijdens de
afscheidstoespraak van de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft aan Zijn
leerlingen verteld dat Hij weggaat. Hij vertelt over het huis van Zijn Vader en dat
Hij heengaat om voor hen een plaats gereed te maken. Wanneer Jezus daarna
zegt ‘En waar Ik heen ga, weet u en de weg weet u’, is het Thomas die reageert:
‘Heere, wij weten niet waar U heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten?’ In
feite zegt hij hier: ‘Wanneer U bij ons weggaat, hoe zullen wij U ooit vinden? Wij
weten zelfs niet hoe we daar moeten komen!” Ook hier proef je weer de grote
liefde van Thomas voor Jezus. Hij voelt zo’'n sterke band met zijn Meester dat hij
er niet aan moet denken om zonder Jezus te moeten leven.

En dan wordt zijn ergste vrees waarheid: Jezus wordt gevangengenomen en Hij
sterft op Golgotha! En in plaats van te sterven met Jezus, is Thomas
weggevlucht. Wat zal hij zich daarna alleen gevoeld hebben en wanhopig. En



misschien ook wel schuldig, omdat hij zijn Meester in de steek had gelaten en
helemaal niet zo heldhaftig was om met Hem te sterven. Dat laatste had hij
immers gezegd bij de dood van Lazarus. En nu, nu is alles voorbij. Zijn Heere,
Die hij zo lief heeft gehad, is gestorven! Hij is niet in de stemming om bij de
anderen te zijn. Hij is terneergeslagen en wil het liefst alleen zijn. Wanneer de
andere discipelen op de derde dag troost zoeken bij elkaar, is hij er niet bij.

Maar dan ontmoet hij zijn vrienden en die zeggen: ‘Wij hebben de Heere gezien!’
Maar iemand met het karakter van Thomas laat zich niet zo makkelijk blij maken.
Hij ziet de dingen immers alleen maar van de sombere kant en dit is te mooi om
waar te zijn. Daarom zegt hij: ‘Ik zal beslist niet geloven, tenzij ik het litteken van
de spijkers in Zijn handen zie en daar mijn vinger in mag steken en dat ik mijn
hand mag steken in Zijn zij.” Door deze reactie heeft Thomas de bijnaam
‘ongelovige Thomas’ gekregen. Maar is dat wel terecht? De andere discipelen
geloofden het toch ook pas nadat ze de Heere Zelf gezien hadden? Ik las
ergens: ‘Wat Thomas onderscheidde van de tien anderen was niet dat zijn twijfel
groter was, maar dat zijn verdriet groter was.’ Ik denk dat we Thomas daar het
meest recht mee doen!

En dan verschijnt Jezus — onaangekondigd en terwijl de deuren gesloten zijn. Nu
is Thomas weél aanwezig. Nadat de Heere Jezus gegroet heeft met de woorden
‘Vrede zij u’, spreekt Hij direct Thomas aan met woorden die precies aansluiten
bij wat Thomas tegenover zijn medediscipelen beweerd heeft: ‘Kom hier met uw
vinger en bekijk Mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij.
En wees niet ongelovig maar gelovig.” Niemand hoeft de Heere Jezus te vertellen
wat Thomas tegen zijn medediscipelen had gezegd. Dat weet Hij, Hij is immers
God en dus alwetend. En dan toch die vriendelijke woorden naar Thomas toe.
Want laten we eerlijk zijn, de houding van Thomas moet de Heere Jezus diep
gegriefd hebben: vier keer tijdens Zijn leven had Jezus Zijn lijden en opstanding
aangekondigd, en de afgelopen dagen vertellen tien trouwe vrienden van
Thomas dat het echt gebeurd is, en dan nog zegt Thomas: ‘Eerst zien, dan
geloven.’

Juist daarom zijn het geduld en de ontferming in het omgaan van Jezus met
Thomas hier zo groot. Hier zie je dat Jezus onze zwakheden begrijpt en zelfs
daarbij wil aansluiten. Ja, Thomas was fout geweest vanwege zijn pessimisme
en zwakheid. Maar het was wel een fout vanwege zijn grote liefde voor de Heere
Jezus. En de Heere Jezus sluit naadloos aan bij wat er in het hart van Thomas
leeft.



Hierna breekt het licht bij Thomas door en belijdt hij: ‘Mijn Heere en mijn God! Hij
noemt Jezus zijn ‘Kurios’ en geeft daarmee uitdrukking aan de verhevenheid, de
heerschappij en de autoriteit van Jezus. Thomas belijdt dat Jezus de
bevoegdheid en de macht heeft om te regeren. Hij is de Koning van alle
koningen en de Heer van alle heren. Onze Heidelbergse Catechismus benoemt
nog een ander aspect. Als antwoord op de vraag ‘Waarom noem je Hem ‘onze
Heere’?’ staat er: ‘Omdat wij helemaal met ons lichaam en onze ziel, het
eigendom zijn van de Heere Jezus. Hij heeft ons niet met goud en zilver, maar
met Zijn kostbaar bloed gekocht.’

Wanneer je Jezus in je leven ‘mijn Heere’ noemt, belijd je daarmee dat niet meer
jij, maar Christus het in je leven voor het zeggen heeft. Tegelijk gaat het belijden
van Jezus als ‘mijn Heere’ nog verder en dat hoor je ook terug in de toevoeging
van Thomas: ‘mijn Heere én mijn God’. Thomas belijdt dat de Heere Jezus op
gelijke voet staat met God Zelf. Hij zegt niet ‘U bent de Zoon van God’ maar: ‘U
bent God’. Thomas gelooft dat Jezus, Die nu voor hem staat, niet alleen mens is,
maar ook God. De Heere Jezus wijst Thomas trouwens niet terecht over deze
belijdenis. En daarmee hoor je dat Hij Zijn eigen Godheid beaamt.

Na deze rijke belijJdenis komt de Heere Jezus nog wel met een terechtwijzing:
‘Thomas, je gelooft nu omdat je Mij gezien hebt. Maar Thomas, dit is een
uitzondering op de regel van Mijn Koninkrijk. Want daar geldt: eerst geloven en
dan pas zien.’ Het geloof is immers een vaste grond van de dingen die men
hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

In die zin was Thomas een ongelovige Thomas. Hij moest leren om te geloven
voordat hij zag. Maar als ik heel eerlijk naar mezelf ben, herken ik die
ongelovigheid ook bij mezelf. Natuurlijk heb ik niet de valkuil om eerst letterlijk de
Heere Jezus te willen zien, om daarna pas te geloven. Maar misschien is mijn
ongelovigheid wel dat ik eerst wil voelen voordat ik geloof.



