PODCAST 6 — Gethsémané

Je kent waarschijnlijk de gebeurtenissen van 2000 jaar geleden in Gethsemané
op je duimpje: Na de voetwassing en het vieren van de paasmaaltijd in de
Opperzaal, vertrekt de Heere Jezus met Zijn elf leerlingen naar de tuin
Gethsémané, onder aan de Olijfberg. In die tuin zondert Jezus Zich iets van de
discipelen af, knielt en bidt zeer indringend tot Zijn Vader: ‘Vader, als U wilt,
neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe
geschieden.’

Opmerkelijk is dat we in het Evangelie van Johannes helemaal niets lezen over
deze strijd van Jezus in Gethsémané, terwijl juist deze discipel het van heel
dichtbij heeft meegemaakt! In Lucas lees je er veel meer over. Daar lees je
bijvoorbeeld ook dat de eerste gebedsworsteling zo intens was, dat er zelfs een
engel bij de Heere Jezus komt om Hem kracht te geven. Na dit gebed gaat
Jezus terug naar Zijn leerlingen, maar die liggen te slapen. Opnieuw gaat Hij
een stukje bij hen vandaan en weer beschrijft Lukas hoe intens het herhaalde
gebed is: ‘En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet
werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.” Ook hierna vindt
Jezus Zijn leerlingen slapend. Wanneer Hij voor de derde keer knielt en bidt,
komt Hij tot overgave, en dan schrijft Matthels: “Toen kwam Hij bij Zijn
discipelen en zei tegen hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is
nabijgekomen dat de Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van
zondaars. Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.’

Johannes beschrijft deze gebedsworsteling van de Heere Jezus niet. Als je dit
op je laat inwerken, is dat best wel bijzonder, want hij beschrijft wél de
gevangenneming zelf. Maar het lijkt dat hij de gebedsworsteling die daaraan is
voorafgegaan, onbenoemd laat. Let op, ik zeg heel bewust ‘lijkt’. Want
Johannes beschrijft deze worsteling wel degelijk, alleen op een andere manier.
Wanneer Petrus, tijdens de gevangenneming van Jezus, het oor van Malchus
heeft afgehakt, laat Johannes namelijk Jezus Zelf aan het woord. En dan horen
we Jezus zeggen: ‘Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de
Vader Mij gegeven heetft, zal Ik die niet drinken?’ En in DAT laatste zinnetje laat
Johannes merken dat voor hem Gethsémané de plek is geweest waar God de
Vader de drinkbeker aan Zijn Zoon heeft gegeven, met de bedoeling dat de
Zoon die beker leeg zou drinken. En je hoort hier ook dat de Zoon na Zijn
gebedsworsteling in Gethsémané, deze drinkbeker gehoorzaam en gewillig
heeft aangenomen.



2

De drinkbeker drinken ...? Je zult begrijpen dat Johannes hier met een
beeldspraak beschrijft wat er zal gaan gebeuren. Het leegdrinken van deze
drinkbeker staat symbool voor alles wat Jezus in Zijn lijden en sterven zal
meemaken: het verhoor bij de hogepriester, de geseling bij Pilatus, de
kruisiging op Golgotha. Dat alles zit in die drinkbeker. En je kunt je indenken dat
Jezus hier enorm tegen op heeft gezien.

Hoewel ..., uit de kerkgeschiedenis weten we dat christenen zich blijmoedig
aan de marteldood hebben overgegeven. Zou Christus Zelf dan voorafgaand
aan Zijn lijden zoveel strijd en angst gekend hebben dat een engel Hem moest
versterken en dat Hij bloed zweette? Zou Hij er dan meer tegen opgezien
hebben dan martelaren in de kerkgeschiedenis? Dat lijkt me niet! Daarom denk
ik dat Zijn angst in Gethsémané werd veroorzaakt door iets anders in die
drinkbeker dan het lichamelijke lijden dat Hem te wachten staat, hoe zwaar dat
ook was. Wat is dat andere? In die drinkbeker zit de toorn van God over de
zonde, de straf van God, de vloek van God! En voor die toorn, die straf, die
vlioek ... daarvoor heeft de Zoon gehuiverd, daarvoor heeft Hij bloed gezweet!

Als je dit op je laat inwerken, kun je alleen maar heel stil en verwonderd
worden. Want wie is er de schuld van dat die beker vol met Gods toorn en straf
zit? Niet de Heere Jezus Zelf! Hij was immers zonder zonde, een volmaakt
mens. Pilatus zegt de volgende dag dan ook: ‘Ik heb in deze Mens niets
gevonden dat Hem schuldig maakt.” De beker die Jezus straks gaat
leegdrinken, is dus door anderen gevuld. Wie hebben dat gedaan? Dat zijn wij!
Wij hebben die beker gevuld vanwege onze zonden tegenover God en onze
medemensen. De rauwe werkelijkheid is dat de drinkbeker die de Vader hier
aan Zijn Zoon geeft, aan mij, aan jou, gegeven had moeten worden! Als ik
eerlijk ben, moet ik die drinkbeker van de Vader drinken, moet jij die beker
drinken! Wat een aangrijpende werkelijkheid. Daarom is het goed de komende
week voor Goede Vrijdag steeds weer te beseffen dat je geen toeschouwer
bent, maar een betrokkene. Het gaat in de Stille Week om een drinkbeker die
ik, die jij zou moeten drinken.

Het is dan ook heel bijzonder dat Jezus bij Zijn gevangenneming tegen Petrus
zegt: ‘De drinkbeker die de Vader MIJ gegeven heeft.” Dus de beker die ik heb
verdiend, geeft de Vader aan Zijn eigen Zoon! God de Vader zegt tegen Zijn
eigen Zoon: ‘Jij moet die beker gaan drinken!” En dat blijft de Vader zeggen,
ook als de Zoon in Gethsémané bidt: ‘Mijn Vader indien het mogelijk is, laat
deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan.’ De Vader wist dat dit niet mogelijk was.
Want als de Zoon de beker niet zou leegdrinken, dan hadden jij en ik het zelf
moeten doen. En wij zouden die beker nooit tot op de bodem leeg kiinnen
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drinken. De verlossing kan alleen tot stand komen als de Zoon de drinkbeker
drinkt. Je proeft hier de onbegrijpelijke liefde van God de Vader! Wat een liefde
dat Hij de drinkbeker met Zijn toorn en straf over de zonde niet aan mij, maar
aan Zijn eigen Zoon geeft. Je proeft hier de onbegrijpelijke liefde van God de
Zoon dat Hij zegt: ‘De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet
drinken?’ In een lied van Isaac Watts staat een regel die dat heel treffend
beschrijft: ‘Love so amazing, so divine.’ Dat zie je hier. Het geven van de Vader
en het aanvaarden van de Zoon laten een verbazingwekkende en Goddelijke
liefde zien voor zondaren zoals ik en zoals jij.

De zin in het lied van Isaac Watts gaat trouwens wel verder: ‘Love so amazing,
so divine, demands my soul, my life, my all.” Vrij vertaald: liefde zo
verbazingwekkend, zo Goddelijk, vraagt mijn ziel, mijn leven, mijn alles. Als de
Vader zoveel liefde voor ons had dat Hij 6nze drinkbeker aan Zijn Zoon gaf, als
de Zoon zoveel liefde voor ons had dat Hij vrijwillig onze drinkbeker wilde
leegdrinken, dan hoop ik van harte dat je niets anders wilt dan Hem liefhebben
en dienen: met heel je ziel, met heel je leven, ja met alles! Hier kun je niet
anders dan stil en ontroerd van zijn. Heere Jezus, wat heeft het U veel gekost,
wat bent U diep gegaan!

Best wel vernederend voor ons, vind je niet? Wij maken er een puinhoop van in
ons leven en in deze wereld, en we kunnen zelf de gevolgen ervan niet dragen
of herstellen. Dat moet een Ander, en dan een Ander met een hoofdletter, voor
ons doen. Jezus Christus wilde de schuld die ik gemaakt heb, betalen. Jezus
Christus wilde de straf die ik verdiend heb, dragen. Jezus Christus wilde het
Lam zijn Dat geslacht werd om de zonde van de wereld weg te nemen.



